
 

 

Liturgie Overstapdienst 30 juni 2019 

 

Thema: op reis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Muzikale begeleiding: The True Colors 
 

 
 



Welkom en mededelingen-ouderling van dienst 
 
We zingen Opwekking 733 10 000 redenen 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
 
Refrein:  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
(Refrein)  
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
  
(Refrein 2x) 
 slot: Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.  

 
Bemoediging en groet 
 

We zingen: opwekking 571 Dit is de dag 
 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij en vier het feest 
Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij wees daarom blij 
En vier het feest 
 
 
 
 



Zijn hand die leidt mij 
Hij wandelt naast mij 
Hij leeft nu in mij 
En zijn liefde vult mijn ziel 
Hij is mijn redder 
Hij is mijn bevrijder 
En overvloedig geeft hij zijn liefde iedere dag 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij en vier het feest 
Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij wees daarom blij 
Wees daarom blij en vier het feest 
 

Gebed 
  
Lieke zingt: de Heer is mijn herder 
 
Inleiding thema 
 
Filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=fYrkFAExov0&list=PLhe68trQ
i1go5ypL5FDQk7lk7iyDCWy1r&index=6 
 
Lezing: Exodus 14: 21-31 
 
Overweging 
 
We zingen opwekking 789 Lopen op het water 
 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYrkFAExov0&list=PLhe68trQi1go5ypL5FDQk7lk7iyDCWy1r&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fYrkFAExov0&list=PLhe68trQi1go5ypL5FDQk7lk7iyDCWy1r&index=6


Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

(Refrein) 

Overstapmoment 
 
We zingen: Ik wens jou 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
 
 



een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 
Collecte 
 

Gebeden 
  
We zingen opwekking 710 Zegen mij  
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God zegen mij alle dagen lang!  
 
Vader maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest  
Heer Jezus kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij  
 



Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid  
 
Vader maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij  
Van uw liefde delend  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 

Zegen  
 

Amen 4 stemmig 

 
 

 

 

 


