Herinneringen van Annie en Gert Jan van Tilburg.

De Voorhof zou je ook kunnen betitelen als De Meerpaal van Biddinghuizen.

52 jaar, op de golven van onze levenszee, ook mee gevaren in dit Schip van De Voorhof.

Wat was dat een feest en een voorrecht. Dit gebouw is niet alleen de kerk maar ook voor de hele
gemeenschap Biddinghuizen een dak waaronder je kon schuilen, gedenken, zingen, feesten, muziek maken,
vergaderen, napraten, projecten ontwikkelen en gewoon elkaar ontmoeten. Het is een heel belangrijk
fundament geworden voor alles wat nu de gemeenschap Biddinghuizen is op kerkelijk, sociaal en cultureel
gebied. De enorme gastvrijheid en de flexibele houding, als het ging om gebruik, waren inspirerend en
motiverend bij het ontwikkelen van projecten en ideeén. Mijn bijzonder goede herinneringen gaan hierbij
uit naar de orgelmarathons, een uniek gebeuren. Nog meer hoogtepunten en dierbare momenten zijn al die
musical producties, de VVoorhof was gewoon de bakermat met al zijn zalen om een jaar lang te repeteren.
Niks was te gek, het schip werd tot driemaal toe compleet omgebouwd tot theater en zondags was er dan
weer gewoon kerk. Kortom van Het Schip en De Voorhof stonden de deuren open en was iedereen welkom
dat is wat er in onze gedachten zal blijven leven.




