
 

 

Liturgie zondag 21 juli 2019 

Thema: Relax! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Organist: Marinus den Harder 
 

 



 
 
Welkom en mededelingen- ouderling van dienst 
 

Lied 212 Laten wij zingend deze dag beginnen: 1, 2, 4 
 

Bemoediging en groet 
 

Lied 212: 5 
 

Gebed voor de nood van de wereld  
 

Lied 1005 Zoekend naar licht: 1, 2, 4 en 5  
 

Kindermoment 
 

Inleiding thema 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing: psalm 15  
 

Psalm 15 Wie zult Gij noden in uw tent: 1 en 2 
 

Lezing: Lucas 10: 38-42 
 

Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen: 1, 2, 3 en 4 
 
Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
 



Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 

Overweging 
 

Lied 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat: 1, 2, 3 
 

Gebeden 
 

Collecte-kinderen komen terug 
 

Lied 423 Nu wij uiteengaan 
 

Zegen  
 

Amen 4 stemmig 

 

 


