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DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Mededelingen door ambtsdrager

Aanvangslied: Psalm 23c: 1, 3 en 5

Stil gebed 

Groet
v.:	De Heer zij met u
g.: 	OOK MET U ZIJ DE HEER
v. 	Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. 	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v.: 	O God, keer U naar ons toe
g.: 	EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
v: 	Laat ons, o Heer, uw liefde zien
g.: 	EN GEEF ONS UW HEIL. 
v.: 	O Heer! – hoor ons gebed
g.: 	EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN. 

(gemeente gaat zitten)

Lezen:  Ik denk niet soms aan je

Zingen: Lied 221: 1 en 3

Gebed

Kinderlied: Nu gaan de bloemen nog dood (Tekst: Michel van der Plas; Muziek: Wim ter Burg)

1.	Nu gaan de bloemen nog dood.
	Nu gaat de zon nog onder.
	En geen mens kan zonder
	water en zonder brood.
Refrein:	Stil maar, wacht maar,
		alles wordt nieuw,
		de hemel en de aarde. (2x)

5. 	Daar is geen dorst of verdriet.
	Daar zal God ons omgeven.
	Daar is gelukkig leven
	en het eindigt niet.
Refrein:

Aansteken kinderkaars door een kind van de kinderkerk (kinderen verlaten de kerkzaal)


DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 35 – 43 

[bookmark: _Hlk512447964]Zingen: Ga maar gerust (Tekst: Sytze de Vries; melodie: Finlandia van Jean Sibelius)

1.	Ga maar gerust, want God zal met je mee gaan.
Hij is je baken, ook in diepe nacht.
Hij is de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Hij is de hand, die op je vriendschap wacht.
Hij is het licht dat voor je voeten uitgaat.
Hij is de wind waardoor je adem haalt.

2.	Ga maar gerust, want God zal met je mee gaan.
Hij is de zon, waardoor het donker knielt.
Hij is de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Hij is de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Hij is het lied, dat fluistert in de bomen.
Hij is de dag, die schemert in je droom.

3.	Ga maar gerust, want God zal met je mee gaan.
Hij is de liefde, die een mens je schenkt.
Hij is de hoogste toon die je kunt aanslaan. 
Hij is de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
is God de hand, die al je tranen wist.

Prediking 

Zingen: Woon in mijn dromen (Melodie: Lied 263)

1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben 
want niets is mij liever, geen mens die ik ken 
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht 
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht. 

2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord 
met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor 
als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
Woon in mijn wezen en wees ook mijn thuis. 

3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht 
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht 
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal 
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 

5. Als hier op aarde de strijd is gedaan 
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan! 
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn: 
wanneer ik in Hem woon en Hij woont in mij.

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

Inleiding

Zingen: Onze namen staan geschreven (Melodie: Uren, maanden, dagen, jaren)

1.	Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

2.	Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

Lezen van de namen

Zingen: Die innig met U leefden (melodie: Eén naam is onze hope)

1.	Die innig met U leefden, zij leven nog altijd 
als heiligen verheven in ’t licht dat ons hier leidt. 
Door heilig vuur gedreven geloofden, hoopten zij. 
Hun naam in goud geschreven staat ons voor altijd bij.

3.	Zij die nu bij U leven, zij leven ons vooruit. 
Zij hebben zich gegeven, Gij stak uw handen uit. 
Zij mochten begenadigd al ingaan tot uw feest. 
Het weefsel van hun daden wordt straks ons bruiloftskleed.

4.	Met hen zijn wij omgeven een wolk die ons omvangt. 
Het lied hier aangeheven voegt zich bij hun gezang. 
Wij blijven dankbaar zingen met wie zijn voorgegaan, 
met wie uw troon omringen, totdat wij naast hen staan.


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden

Collectes 
Kinderen crèche worden opgehaald en komen tijdens (voorspel) slotlied terug.  

Slotlied (staande): Lied 727:1, 2, 4 en 10

Zegen, 

beantwoord door de gemeente met gezongen AMEN
