
 

 

Liturgie zondag Trinitatis 16 juni 2019 

Thema:  Vergeef onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
 

 
 
 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Organist: dhr. Marinus den Harder 

 



Welkom door de ouderling van dienst 

Intochtslied: 687: 1, 3. 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed - roept u mee: Heer, ontferm U! 

Glorialied: 286: 1, 3. 

Kindergesprek 

Inleiding 

 

 

 

 

 

 

Bijbellezing: Genesis 50: 14 – 21 

Lied: Psalm 107: 1, 19 
 
Bijbellezing Evangelie: Lukas 16: 1 – 9 (NBG 1951 – aangepast) 

Lied: 707 
 
Verkondiging 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Korte stilte 

Lied: 836: 1, 4, 5. 

Voorbeden / stil gebed 
 



Collecten 
 
Slotlied: Geloofsbelijdenis (melodie: Wat de toekomst brengen 
moge) 
 

1.Ik geloof in God de Vader, 
Hij die heel de schepping draagt. 
Als een vriend komt Hij ons nader, 
Als de wanhoop ons belaagt.  
Hij doorgrondt en kent ons leven 
en wij zijn door Hem aanvaard.  
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 
want wij Hij vindt ons alles waard. 
 
2. Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als broeder ons nabij kwam 
toen Hij droeg het mens’lijk lot. 
Hij leerde ons dienstbaar leven: 
kiezen voor de minste mens. 
Zelfs de dood hield Hem niet tegen 
want verzoening was zijn wens. 
 
 

3. Ik geloof de Geest, die heilig 
Als een vuurgloed ons verwarmt. 
Die ons troost en steeds bemoedigt 
Als het leven ons verlamt. 
Gods Geest wil ons inspireren 
Zo verfrissend als de wind. 
Als een bron wil zij ons lessen, 
zachtheid die ons samenbindt. 
 
Uitzending en Zegen (gemeente zingt: 'Amen!') 

 

 


