
 

 

Zondag 2 april 2017 

Liturgie 5e zondag van de 40 dagentijd 

Thema: Geloof in het leven, sterker dan de dood 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Voorganger: Ds. Henk van Tilburg 
 

Organist : Tijn Bouw 



Welkom door de ambtsdrager van dienst 

Aanvangslied: Psalm 43: 1 en 3 

Bemoediging, Groet, Drempelgebed  

Zingen: Psalm 43: 4 

Aandacht voor het Project   

“Geloof in het leven: Sterk en Dapper”                                                  

Het motto voor deze zondag is: “Sterker dan de dood ”  

Het weerbericht filmpje 

Gesprek met de kinderen 

Zingen van het Projectlied. :  

“De zon komt op en geeft ons licht 

De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag.  
  
Sta op en kijk je ogen uit, 
voel zachte warmte op je huid. 
God ziet waar jij je best voor doet 
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 
  
O God, wilt U ons helpen om 
te stralen als de ochtendzon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin 
 
 
 



De kinderen nemen het licht mee en gaan naar hun eigen ruimte 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Toelichting bij de Liturgisch Bloemschikking 

Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 14: 15 - 31 

Zingen: Lied 655: 1, 2 en 3 

Lezing uit het Tweede Testament: Johannes 8: 46 - 59 

Zingen: Lied 655: 4 en 5 

Overdenking 

Orgelspel 

Zingen:  Lied 803: 1 en 3 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Pastorale mededelingen 

Dankzegging en Voorbeden – Stil Gebed – Onze vader 

Inzameling van onze gaven 

Kinderen komen terug uit de kinderkerk 

De leiding van de Kinderkerk vertelt waar de kinderen mee bezig 

zijn geweest 

 

 



OM MEE TE GAAN 

Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3 

Wegzending en Zegen 

Gem: AMEN (3x) 

 


