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Welkom, welkom, en Kom op het feest— schoolkoor
Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Opwekking 277 Machtig God, sterke rots

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Bemoediging en groet

Opwekking 124 Ik bouw op U

Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan

(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen

en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(toch rijst in mij een lied van overwinning

ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-

Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd

(In’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid. -2x-



Inleiding thema
Gebed

Lezing: Matteus 7: 24-26 met daarbij op het scherm:
https://www.youtube.com/watch?v=EJn6EyOppLA

**Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
#Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er
stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het
niet in, want het was gefundeerd op een rots.

8En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan
vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde
op zand.

Evangelische liedbundel 430 een wijs man

1 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots,

een wijs man bouwde zijn huis op de rots,

een wijs man bouwde zijn huis op de rots

en de regen stroomde neer

en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis op de rots stond vast.

2 Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand

en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis stortte in met een plof.


https://www.youtube.com/watch?v=EJn6EyOppLA

3 Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,

dus bouw je huis op Jezus, de Rots,

dus bouw je huis op Jezus, de Rots,

en de zegen daalt dan neer

en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

Overweging

Schoolkoor zingt: laat je lichtje helder branden en kind van God
Collecte

Gebeden (samen met 3 leerkrachten)

lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Gezongen amen

Schoolkoor: Kom op het feest



