Startzondag Biddinghuizen 01-09-24

‘WAAR BEN JIJ EEN KEI IN? HOE DRAAG JIJ JE STEENTJE BIJ?’

Orde van de dienst

Welkom 

Aanvangslied: Psalm 150 

Bemoediging en groet

Themalied: LB 971 Zing een nieuw lied
(met tegenstem: Lang zullen we leven in de gloria)

Inleiding op het thema: steentje bijdragen 

Lied: Samen in de naam van Jezus 1 en 3
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn verlosser, middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Gebed

Kinderlied: ‘Kijk daar, een metselaar’ 

Kijk daar, een metselaar, 
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar, 
een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen
De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
Ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

Kinderen naar kinderkerk

Lezing: 1 Petrus 2 : 1 – 10 uit BGT
1 Doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer, wees niet schijnheilig of jaloers, en roddel niet. 2 Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered. 3 Want als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is. 4-6 God zegt in de heilige boeken: Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor mijn tempel. De steen die ik gekozen heb, is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen. Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods tempel. Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil.
7-8 Voor jullie is Jezus Christus de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Want jullie geloven in hem. Maar voor ongelovigen is hij een gevaarlijke steen, een steen waarover ze struikelen. Ongelovigen lijken op bouwers die de belangrijkste steen van een gebouw weggooien. Want zij zijn ongehoorzaam aan de woorden van God. Dat heeft God zo bepaald. 9 Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God.
10 Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die voor jullie zorgde. Nu zorgt God voor jullie.
Lied: ‘My lighthouse’ 

In my wrestling and my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence You won't let go
In the questions Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore …..

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

You are my light
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore  ….

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms   (4x)

My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore … 


Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Kinderen terug - …… dragen hun eigen steentje bij!

Lied: Opw. 354 Glorie aan God

Glorie aan God (4x)
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
Waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)


Afscheid Jan van Leeuwen (ouderling kerkrentmeester) en Rob Timmerman (penningmeester diaconie)
Gelofte Ad Hoogstrate als nieuwe penningmeester diaconie

Lied: LB 428 Overvloedig geef Ik u

Pastorale mededelingen - Gebeden

Collecte

Afsluitend lied: Ga maar gerust - (Tekst: Sytze de Vries; melodie: Sibelius)

1.       Ga maar gerust, want God zal met je mee gaan.
Hij is je baken, ook in de diepe nacht.
Hij is de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Hij is de hand, die op je vriendschap wacht.
Hij is het licht dat voor je voeten uitgaat.
Hij is de wind waardoor je adem haalt.

2.       Ga maar gerust, want God zal met je mee gaan.
Hij is de zon, waardoor het donker knielt.
Hij is de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Hij is de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Hij is het lied, dat fluistert in de bomen.
Hij is de dag, die schemert in je droom.

3.       Ga maar gerust, want God zal met je mee gaan.
Hij is de liefde, die een mens je schenkt.
Hij is de hoogste toon, die je kunt aanslaan. 
Hij is de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
dan is God de hand, die al je tranen wist.

Zegen + LB 425 Vervuld van uw zegen (geen 4-stemmig amen deze keer)

Mededelingen over vervolg startzondag
