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Thema: Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom zijn.
DE VOORBEREIDING 

Lied: Dit huis een herberg onderweg (melodie: Psalm 84)
1. Dit huis, een herberg onderweg,
voor wie verdwaald in heg en steg,
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,

weet hoe Gods liefde harten heelt.

2. Dit huis, waarin een gastheer is,


wiens zachte juk geen last meer is,


dit huis is tot ons heil gegeven:


een herberg voor wie moe en mat

terzijde van het smalle pad


struikelt en niet langer wil leven –


plaats tegen de neerslachtigheid,



een pleister van barmhartigheid.


3. Dit huis, met liefde opgebouwd,

dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten nieuwe kracht,

hier is beschutting voor de nacht,

hier is het elke zondag Pasen!

Gezegend al wie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

Bemoediging en groet
We gaan zitten
Kyriëgebed
Glorialied: 979: 1, 4, 5, 7, 12, 14

Aandacht voor de kinderen
DE DIENST VAN HET WOORD

Inleiding
Gebed om de heilige Geest

Luisteren naar: Psalm 126a
Lezing 2: Lukas 15: 14 – 24
Lied: 657: 1, 2, 4
Overdenking

Lied: 1001
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecteafkondiging

Gebeden, voorbeden, stilgebed, besloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’

DE AFSLUITING

Lied: 686
Zegen

Muziek
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