
 

 

Liturgie zondag 3 december  

1e advent 

thema: Waarom ik? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Organist: Tijn Bouw 



 
Welkom en mededelingen-ouderling van dienst 

 

Psalm 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer: 1 en 3 

Bemoediging en groet 

Psalm 85: 4 

 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Lied 433 Kom tot ons de wereld wacht: 1, 3 en 4 

 

Kindermoment 

 

Projectlied 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 
coupletten: 
Jona, hij moet naar Ninevé, 
groot was ’t geduld dat God nog had 
met mensen uit die grote stad. 
Maar Jona, hij gaat stiekem naar zee. 
 
Ja, Gods geduld is wereldwijd, 
daarom kwam later, op Zijn tijd, 
Gods eigen Zoon voor ons op aard’. 
Hij is het, die ons re-edt en spaart. 



 

 

Inleiding thema 

Gebed 

 

Lezing: Jona 1: 1-12 

Lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis: 2 en 3 

Lezing Lucas 1: 8-20 

Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon: 2 en 3 

Overweging 

 

Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)  

 

Gebeden 

Collecte- kinderen komen terug 

Lied 425 Vervuld van uw zegen 

Zegen  

Vierstemmig amen 

 
 

 


