Herinneringen aan de Voorhof

In 1965 zijn we in Biddinghuizen komen wonen en de eerste jaren kerkte we in
de aula van de Rank.

In het begin nog gereformeerd en hervormd apart.

Al gauw kwam de wens om gezamenlijk te gaan kerken, we liepen toen al ver
voor de landelijke ontwikkelingen uit.

In 1967 is de voorhof in gebruik genomen.

Onze jongste dochter is er gedoopt de andere 2 kinderen nog in de aula van de
Rank

Na een aantal jaren (het dorp breide flink uit) dacht men dat de kerk misschien
te klein zou worden.

Dat is in deze tijd haast onvoorspelbaar,

Mijn herinneringen aan de voorhof zijn: verschillende perioden diaken
geweest, afscheid in een rouwdienst van mijn vrouw en later weer in deze kerk
getrouwd

Verder werd er wekelijks gerepeteerd door het koor Zon en Zegen en werd er
jaarlijks een concert gegeven.

Nu komen we in een nieuwe periode van een nieuw begin

Een mooi verbouwde beuk en hopen we dat we er ons gauw thuis zullen voelen




