
 

 

Liturgie zondag 10 december 2017 

2e zondag van advent 
 

Thema: Gods liefde brengt redding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Geert Hovingh van Zuidlaren 
 

Organist: Tijn Bouw 
 



 
Woord van welkom door de ambtsdrager van dienst 
 
Psalm van intocht: Ps. 80: 1, 2 en 7 
 
Aanvangswoord en groet 
 
Twee Adventskaarsen worden aangestoken 
 
Smeekgebed 
 
Zingen: Lied 463: 1, 2, 3, 6, 7 en 8 
 
Zondagsgebed 
 
Gesprek met de kinderen  
 
Projectlied:  
 
 Refrein: 

Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 

 
Coupletten: 
Een grote vis, door God gebracht, 
waar Jona op bevrijding wacht, 
en dit is zijn intens gebed: 
“Het is de Here God die redt”. 
 
Wij weten dat de Ichthus-vis 
het beeld van Jezus Christus is, 
Gods Zoon en Redder: zo kwam Hij 
ons tegemoet en wij zijn vrij. 
 

 



De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk 
 
Eerste Schriftlezing: Jona 2 
 
Zingen: Lied 178: 2, 3, en 6  
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 11: 29 - 32 
 
Zingen: Lied 178: 8, 9 en 15 
 
Verkondiging n.a.v. Lucas 1: 31 
 
Zingen: Lied 439: 1, 2 en 4 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
“Onze Vader” 
 
Collecte - kinderen komen terug  
 
Slotlied: Lied 452 
 
Uitzending en zegen met 4 stemmig amen 
 

 

 
 
 


