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Welkom   
 
Gebed 
 
We zingen: 
Heel gewoon, opwekking voor kinderen nr 48 
 
Heel gewoon, heel gewoon 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of een dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
 
Door te worden als een kind heel eenvoudig, 
door te worden als een kind heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kon Hij de Redder zijn. 

 
Lied 485 Zeg eens herder  
 
Ga je mee op zoek naar het koningskind  
 
Ga je mee op zoek  
naar het koningskind?  
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek  
naar het koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt! 
 
Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver.  
Ga je mee op reis?  
Kijk, daar is de ster!  
Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver,  
kijk daar is de ster! 
 
 
 



We hebben die ster,  
daar in het westen gezien.  
De mooiste van de mooiste,  
de lichtste bovendien.  
Er is een kind geboren,  
een kind als nooit tevoren.  
Een heel bijzonder koningskind misschien… 
 

Ga je mee op zoek… 

tralalala... 

Want wie zoekt, die vindt! (3x) 

 

We gaan op reis, ga je mee? 
 
We zingen:  Op toonhoogte 347 We zijn de herders  
 
Wij zijn de herders, wij sliepen in ’t veld. 
Daar heeft een engel het ons verteld. 
Hij is geboren in Bethlehem. 
En wij aanbidden en wij aanbidden. 
Hij is geboren in Bethlehem. 
En wij aanbidden Hem. 
 
Wij zijn drie koningen, wij komen van ver. 
Wij hadden een droom en zagen een ster. 
Hij is geboren in Bethlehem 
En wij aanbidden en wij aanbidden. 
Hij is geboren in Bethlehem. 
En wij aanbidden Hem. 
 
Wij zijn de kinderen, die 't  hebben gehoord. 
Hij is gekomen het levende woord. 
Hij is geboren in Bethlehem. 
En wij aanbidden en wij aanbidden 
Hij is geboren in Bethlehem. 
En wij aanbidden Hem. 



Lied 483 Stille nacht (orgel) 
 
Collecte 
 
We zingen: Ere zij God (orgel)  
 
Zegenwens 

 


