
 

Liturgie 18 december 2022  4e advent  

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 85: 1 en 2 Gij waart goedgunstig 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
wij gaan zitten 

 

Kyrie: https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg   

 

Gebed om de Geest 

 

Adventsproject van de Kinderkerk 

- kind komt naar voren die een gedichtje leest en de 4e adventskaars aansteekt. 

- alle kinderen naar voren vragen en een kort gesprekje met de kinderen 

over het standbeeld dat deze vierde zondag bij de ingang van de kerk staat. Wie het is? Welk 
voorwerp heeft ze bij zich? Op de beamer is de poster van het standbeeld van Tamar te zien. 

- projectlied met gemeente zingen: (refrein + couplet behorend bij deze zondag) 

Refrein: 
Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 

De stam van Juda bleef bestaan,  
want Tamar is niet weggegaan. 
Als hoopvolle en sterke vrouw, 
bleef zij geloven in Gods trouw. 
 

- lichtje aansteken dat meegaat met de kinderen naar de kinderkerk 

 



Lezing uit het O.T uit Genesis 38: 20 – 30 

20 Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het 
pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. 21 Hij informeerde bij de mensen daar in de 
buurt: ‘Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaïm haar gunsten 
aanbood.’ ‘Zo’n vrouw is hier niet geweest,’ antwoordden ze. 22 Dus ging hij naar Juda 
terug. ‘Ik heb haar niet kunnen vinden,’ zei hij. ‘Sterker nog, de mensen daar beweren dat er 
nooit zo’n vrouw is geweest.’ 23 Toen zei Juda: ‘Laat haar alles dan maar houden, anders 
maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu 
eenmaal niet kunnen vinden.’ 

24 Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, 
zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, 
‘ze moet verbrand worden.’ 25 Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar 
schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze 
voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 26 Juda 
herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela 
gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. 

27 Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 28 Tijdens 
de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode 
draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. 29 Maar hij trok zijn hand 
weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij 
kreeg de naam Peres. 30 Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd 
Zerach genoemd. 

We zingen: NLB 107: 1, 2 en 7 Gods goedheid houdt ons gaande 

 

Lezing Maria en Elisabeth: Lucas 1: 39 vv 

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar 
ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van 
Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en 
riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je 
schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet 
hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft 
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

Zingen: NLB Loflied van Maria 157 a : 1, 2 en 3 

 

Preek - afbeelding  1, 2, 3 

 

We zingen:  NLB 444: 1, 2, 3, 4 en 5 Nu daagt het in het oosten 



Kinderen komen terug 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collectedoelen  

 

Slotlied:  NLB 910 : 1 en 2  Soms groet een licht van vreugde 

 

Afbeelding 4 

Zending en zegen en gezongen ‘amen’   


