DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Mededelingen door ambtsdrager, daarna brengt OvD de predikant naar het
liturgisch centrum

Aanvangslied (we staan): Psalm 98: 1, 2, 4
Stil gebed

Groet
v.. De Heer zijmet u
OOK MET U ZIJ DE HEER
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O God, keer U naar ons toe
EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
EN GEEF ONS UW HEIL.
O Heer! — hoor ons gebed
EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN.
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(gemeente gaat zitten)
Zingen: Lied 442: 1
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen: Lied 442: 2
Project kindernevendienst

- Kind naar voren vragen die een gedichtje leest en de 1° adventskaars aansteekt.
- Kinderen naar voren voor een toelichting
- Projectlied

Refrein: Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

1. Een buurvrouw in de koningsstad,
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon,
die voorbestemd is voor de troon.

Refrein:

- Lichtje aansteken dat meegaat met de kinderen naar de kinderkerk, waar zij een
verhaal horen over Batseba



Toelichting Liturgisch bloemstuk

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing - door de predikant

Habakuk 1: 1 - 4

Dit is de last die de profeet Habakuk gezien heeft.

Hoelang nog, HEER, moet ik roepen om hulp

en hoort U niet?

Hoelang moet ik ‘geweld’ tot U schreeuwen

terwijl U maar niet redt?

Waarom laat U mij onrecht zien

en ziet U die ellende maar aan?

Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking,
waarom is er ruzie en moet mensen lijden onder conflicten?
Woorden ten leven worden ondermijnd,

de rechtspraak krijgt niet langer zijn loop,

degene die kwaad in de zin hebben, verdringen de rechtvaardigen,
daardoor wordt het recht verdraaid.

Habakuk 2: 1 - 4

Ik ga op mijn wachttoren staan,

ik betrek mijn post op een vestingwal

en ik spied rond

om te zien hoe de HEER in mij zal spreken
en wat Hij terug zal geven op mijn aanklacht.

Dit was het antwoord van de HEER:

“Schrijf dit visioen op

en grif het duidelijk op platen,

opdat wie het leest

het in één oogopslag begrijpt.

Want het visioen wacht weliswaar op de geéigende tijd,
maar het smacht naar vervulling

en liegt daarin niet;

Als het uitblijft, geef het wachten dan niet op,
want het komt en zal komen,

het zal niet achterwege blijven!

Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg,

maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.



Habakuk 3: 17 - 19

De vijgenboom bot niet uit,

de wijnstokken dragen geen vrucht,

de olijvenoogst mislukt

en de dorre akkers geven geen voedsel meer.

De schapen zijn uit de kooien verdwenen

en er staat geen rund meer op stal.

En toch zal ik me verheugen in de HEER,;

ik zal jubelen vanwege de God die mij redt.

Want God, de HEER, is mijn kracht,

Hij maakt mijn voeten als hinden

en laat mij de hoogten betreden.

Voor de koorleider: op snaarinstrumenten.
Afgesloten door de lector en gemeente met:
l.  Uw woorden, Heer, zijn geest en leven

Gij hebt woorden van eeuwig leven .

g. HALLELUJA.

Zingen: Lied 910: 4

Prediking

Zingen: Lied 466: 1, 5,7

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden

Slotlied (staande): Lied 435: 1, 3, 4
Zegen

beantwoord door de gemeente met gezongen AMEN



