Liturgie voor zondag 11 mei in Biddinghuizen 

In deze periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we verschijningsverhalen van Jezus. De opgestane Heer verschijnt aan zijn leerlingen. Vandaag lezen we over de eerste ontmoeting van Petrus met de opgestane Heer. Vurige Petrus, toegewijde Petrus, haantje de voorste Petrus. Petrus, die Jezus drie maal verraden had voordat de haan kraaide. Petrus, die weer ging vissen, en die nu in het water springt, om als eerste bij Jezus te zijn. 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst 

VOORBEREIDING 

Intochtslied: 288 Goedemorgen welkom allemaal 

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

Beginnen met lied 281: 1 Wij zoeken hier uw aangezicht
Na iedere responsie lied 281:1
Na het gebed lied 281: 8, 9, 10

Kinderen gaan naar de kinderdienst 
Ja, Ja, Ja, Petrus. https://www.youtube.com/watch?v=svbFsK7Rlto 

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift = lied 695: 1 – 3  Heer, raak mij aan met uw adem 

Schriftlezing door de lector: Johannes 21: 15 – 25 

We zingen: lied 833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)

Preek 

We luisteren naar Sela – Raak mijn wonden aan https://www.youtube.com/watch?v=Jg4qwjPa0Wo 


RONDOM ONS ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecten  

De kinderen komen terug van de kinderdienst en oppas

We zingen als slotlied: 982 In de bloembol is de krokus 

Zegen 
