
Orde van Dienst Biddinghuizen 12 maart 2023, ds. B.L. Jongkind Ermelo 
 
 
Aanvangslied: Lied 25a Mijn ogen zijn gevestigd 
 https://youtu.be/td7qipOBlEs   
 1. Mijn ogen zijn gevestigd 
  op God, of Hij mij redt. 
  Mijn hart, hoezeer onrustig, 
  heb ik op Hem gezet. 
  Kan ik de nacht verduren, 
  waarin Gij verre zijt? 
  Gij zult mijn voeten sturen 
  in 't duister van de tijd. 
 
 2. Maar wees mij dan genadig 
  en richt mijn leven op, 
  dat ik opnieuw gestadig 
  kan gaan in 's levens loop. 
  Mijn hart, hoezeer onrustig, 
  heb ik op U gezet, 
  Mijn ogen zijn gevestigd 
  op U, tot Gij mij redt. 
  
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed voor de nood in de wereld, afgesloten met: Lied 25b Houd mij in leven, wees Gij mijn 
redding 
https://youtu.be/PBArDGqVhMk  
   
  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
  steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
    

1. Omdat U bent zoals U bent 
  zie naar mij om en wees mij genadig 
  want op U wacht ik een leven lang. 
 
  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
  Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
 2. Bent U het Heer, die komen zal 
  of moeten wij een ander verwachten 
  Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
  steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
  
 3. U geeft uw woord aan deze wereld, 



  U zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
  naar U gaat mijn verlangen Heer. 
 
  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
  steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  
 
Inleiding 
 
Glorialied: Lied 103: 1, 3, 9 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 
https://youtu.be/GeuNAqs5cEM  
 
 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
  laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
  vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
  gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
  die u geneest, die uit het graf uw leven 
  verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
 3. Hij is een God van liefde en genade, 
  barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
  van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
  die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
  ons niet naar onze ongerechtigheden 
  vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
 9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
  zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
  Kom allen tot de lof des Heren saam. 
  Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 
  die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
  en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Moment voor de kinderen 
 
Kinderlied: Projectlied Verander je mee? 
 
Uitleg liturgisch bloemstuk 
 
Lezing OT: Exodus 17: 1 - 7 
 
Zingen: Lied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang 
https://youtu.be/u7AU4VoyQQ8  
 
 1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
  Hij laaft u heel uw leven lang 



  met water uit de harde steen. 
  Het is vol wonderen om u heen. 
 
 2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
  gunt aan uw leven rust en duur 
  en geeft het zin en samenhang. 
  Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
 3. Een lied van uw verwondering 
  dat nóg uw naam niet onderging, 
  maar weer opnieuw geboren is 
  uit water en uit duisternis. 
 
 4. De hand van God doet in de tijd 
  tekenen van gerechtigheid. 
  De Geest des Heren vuurt ons aan 
  de heilige tekens te verstaan. 
 
 5. Wij zullen naar zijn land geleid 
  doorleven tot in eeuwigheid 
  en zingen bij zijn wederkeer 
  een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
Evangelielezing: Johannes 4 : 1 - 26, 28 – 30 
 
Zingen: Lied 139: 1, 9 Heer, die mij ziet zoals ik ben 
The Psalm Project https://youtu.be/oxHINji3eDs  



  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 188 Bij de Jakobsbron 
https://youtu.be/Fru2F_ciR2U  
 
refrein: Wij horen helder het geluid  
  van levendmakend water. 
  Kom, schenk uw woord als water uit, 
  vervul ons met genade. 

Bij de Jakobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse.  

 
  2. Als je wist, sprak Hij, 
   van Gods gave, jij zou mij 
   nu om levend water vragen. 
   Water dat Ik geef 
   lest je dorst zolang je leeft, 



   laaft je alle dagen. refrein 
 
  3. Als een springfontein 
   zal dit water in je zijn, 
   de vervulling van verlangen. 
   Kruik, wat klink je hol, 
   met je buik van leegte vol. 
   Breek om te ontvangen.  
 
  4. Meer dan Jakob, Gij 
   die uw bron ontsluit voor mij, 
   laat uw zegeningen stromen, 
   Christus die mij drenkt 
   en mij levend water schenkt, 
   laat mij tot U komen.  refrein:  
 
Gebeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 653: 1 en 7 U kennen, uit en tot U leven 
https://youtu.be/0K4lWlC0Hk4  
 
 1. U kennen uit en tot U leven, 
  Verborgene die bij ons zijt, 
  zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
  de aarde en de aardse tijd, – 
  o Christus, die voor ons begin 
  en einde zijt, der wereld zin! 
 
 7. O Christus, ons van God gegeven, 
  Gij tot in alle eeuwigheid 
  de weg, de waarheid en het leven, 
  Gij zijt de zin van alle tijd. 
  Vervul van dit geheimenis 
  uw kerk die in de wereld is. 
 
Uitzending en zegen 
 
 


