Orde van dienst  	Zondag 11 februari 2024

Thema: Samen op Weg naar de Toekomst

Muziek 

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst 

Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 3 (Tekst: De Nieuwe Psalmberijming 2021)

Juich, heel de aarde, voor de Heer.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt’.

Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De Heer is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.


Stiltemoment






Bemoediging en groet
Groet:
v:      De Eeuwige zal bij u zijn!
g:	De Eeuwige zal u bewaren!

v:	Onze hulp is in de naam van de Ene, 
g:	die hemel en aarde gemaakt heeft,
v:	die trouw blijft tot in eeuwigheid,
g:	en het werk van zijn handen niet loslaat
v/g:	Amen

Zingen: Lied 655: 1, 2, 4 en 5

Gebed voor de nood van de wereld 

Glorialied: Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!


Inleiding thema

Zingen Lied: Leven als de bomen

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind,
bij het water wonen,
leven van de wind.

Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk,
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
Leven om te loven,
leven uit Gods hand.

Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijdvertakt.

Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond. 
( Tekst: Hans Bouma; Melodie: Louis van Dijk)


Kindermoment 

Gebed 

[bookmark: _Hlk157340168]Lezing: Genesis 1 : 1 - 13    

Zingen: Lied 280: 1, 2 en 3 


Lezing: Matheus 18 : 15 - 20 

Zingen: Lied 280: 4 en 5 


Lezing: Romeinen 12 : 9 - 13

[bookmark: _Hlk157340819]Zingen: Lied 280: 6 en 7 



Overweging 	
Zingen: Lied 971 (320): 1, 2 en 3: Gezongen met tegenstem    


Gebeden 

Pastorale mededelingen 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader


Collecte - kinderen komen terug   


Zingen: Lied Opwekking Kids 68: 

Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij

't Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou
(2x)


Slotlied: Lied 885: 1 en 2


Zegenbede

Gezongen vierstemmig Amen 
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