
 

 

 

Liturgie zondag 17 december 

3e advent Thema: Het is lente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Organist: Marinus den Harder 
 



Welkom door de ambtsdrager van dienst 

Psalm 25  Heer, ik hef mijn hart en handen: 2, 4 

Bemoediging en groet 

Lied 25: 10 

Aansteken van de kaars 

Gebed voor de nood van de wereld 

Lied 281 Wij zoeken hier uw aangezicht: 1, 2 en 4 

Kindermoment 

 

Projectlied 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 
coupletten: 

God vraagt opnieuw gehoorzaamheid 
en nu is Jona wel bereid. 
Hij gaat naar Ninevé en leert: 
vergeving voor wie zi-ich bekeert. 
 
Zo kwam Gods liefde aan het licht, 
voor heel de stad een blij bericht. 
Ook wij belijden onze schuld 
en zien in Jezus Go-ods geduld. 
 

 

Gebed van de zondag 



 

Uitleg liturgisch bloemstuk 

Lezing: Jesaja 35: 1-10  

Lied 608 De steppe zal bloeien: 1 en 2  

Lezing: Lucas 1: 46-55 

Lied 157 a Mijn ziel maakt groot de Heer: 1, 3 en 4  

Overweging 

 

Lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht: 1, 2 en 4 

Gebeden 

 

Collecte-kinderen komen terug 

Lied 444 Nu daagt het in het oosten: 1, 2, 4 en 5 

Zegen 

Vierstemmig amen 

 
 

 


