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DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Mededelingen door ambtsdrager

Aanvangslied: Lied 672: 1 en 6

Stil gebed 

Groet

v.:	De Heer zij met u
g.: 	OOK MET U ZIJ DE HEER
v. 	Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. 	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v.: 	O God, keer U naar ons toe
g.: 	EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
v: 	Laat ons, o Heer, uw liefde zien
g.: 	EN GEEF ONS UW HEIL. 
v.: 	O Heer! – hoor ons gebed
g.: 	EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN. 

(gemeente gaat zitten)

Gebed voor de nood van de wereld 

Glorialied: Er komen stromen van zegen (Lied 57 uit de bundel van Johannes de Heer)

1.	Er komen stromen van zegen,
	dat heeft Gods woord ons beloofd;
	Stromen verkwikkend als regen,
	vloeien tot elk die gelooft.
Refrein	Stromen van zegen, komen als plasregens neer.
		Nu vallen drupp’len reeds neder,
		zend ons die stromen, o Heer.

2. 	Er komen stromen van zegen,
	heerlijk, verkwikkend zal ‘t zijn;
	op de valleien en bergen
	zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein

Kinderlied: Lied 683 

Aansteken kinderkaars door een kind van de kinderkerk (kinderen verlaten de kerkzaal)


DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding op de Schriftlezingen

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13 

Zingen: Om te leven met zovelen (Lied 90 uit de bundel Aan jou dit lied; melodie Lied 913)

1.	Om te leven met zovelen 
mens voor mens en land voor land 
is uw woord aan ons gegeven 
en uw Geest weeft het verband. 
Leer ons uit onszelf te treden 
haal ons uit die eenmanstent 
om te gaan met vaste schreden 
naar wie nog geen leven kent. 

2.	U die weigert aan te nemen 
dat uw liefde zal vergaan, 
U die leeft van hoop op mensen, 
dat zij ooit elkaar verstaan: 
blijf hier leven in ons midden, 
stuw ons naar elkander toe; 
blijf in armen om ons bidden 
en word uw gebed niet moe.

Schriftlezing: Johannes 14: 25 – 29 

Zingen: Lied 701: 1, 3 en 4

Prediking 

Zingen: Mensen van het vuur zijn wij (Lied 102 uit de bundel Zingenderwijs; melodie Lied 314)

1.	Mensen van het vuur zijn wij 
door de vlam die eens ontstoken 
hart gericht, verblijdend vrij, 
oude grenzen heeft doorbroken. 
Gids van nieuwe vergezichten, 
leer ons op uw Geest te richten. 

2. 	Mensen van het vuur zijn wij, 
van het God bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 
Geest van vuur wil door ons branden, 
wees in stad en land voorhanden. 

3. 	Mensen van het vuur zijn wij, 
aangestoken om te dromen 
met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen. 
Geest van God, vlam in dit leven, 
blijf met ons bestaan verweven.


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Pastorale Mededelingen 

Gebeden

Slotlied (staande): Een lied van verwondering (Tekst: Alfred Bronswijk; Melodie: Lied 302)

1.	Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

2.	Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Zegen

Zingen: God zal met je meegaan (Tekst: Sytze de Vries)
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