
 

 

Liturgie 12 maart - Tamar 

2e zondag 40 dagen tijd 

Aanvang 10 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: mevr. E. Maarsingh-v.d. Laan 
 

Organist: Marinus den Harder 



 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Intochtslied: Psalm 33: 2, 7 en 8 

Begroeting 

Lied 216: 1, 2 en 3  

Kindermoment 

Projectlied 

De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag.  
  
Sta op en kijk je ogen uit, 
voel zachte warmte op je huid. 
God ziet waar jij je best voor doet 
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 
  
O God, wilt U ons helpen om 
te stralen als de ochtendzon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin 
 
 
 

Gebed van ontferming 

Lied 561: 1, 2, 4 en 5 

Uitleg liturgisch bloemstuk 

Lezing: Genesis 38: 6 - 19 en 24 - 26 

Lied 441: 6 en 10 



Preek 

Lied 459: 1, 2 en 7 

Danken en Voorbeden 

Mededelingen en collecte 

Slotlied 538: 1, 3 en 4 

Zegen met gezongen amen 

 


