
 

 

 

Liturgie zondag 23 december 2018 

4e advent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Arend van Baarsen 
 

Organist: Tijn Bouw 
 
 
 



 

Welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied: 466: 1 en 5 
 
Begroeting en voorbereiding 
 
Vervolg intochtslied: 466: 7 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Kyriegebed 
 
Lied: 158a: 1 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed 
 
Lezing: Lucas 1: 57 - 66 
 
Lied: 158a: 2 
 
Lezing: Lucas 1: 67 - 80 
 
Lied: 158a: 3 
 
Preek 
 
Lied: 158b 
 

Dienst van gaven en gebeden 
 

Pastorale mededelingen 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 



Onze vader 
 
Collecte 
 
Kinderen komen terug van de kinderkerk 
 
Projectlied Dragers van Gods licht te zijn 
 
Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Kindje, dat Johannes heet 

en van Gods genade weet, 
levend teken van 
’t grootste reddingsplan. 
Hij getuigt, roept het uit: 
straks komt de Messias, 
Die sinds lang beloofd was. 
 

 
Slotlied: 444: 1, 2 en 5 
 
Wegzending en zegen 
 
Gezongen amen 4stemmig 

 
 
  
 
 
 
 
 

 


