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Welkom en mededelingen
Zingen intochtspsalm (staande): Psalm 84: 1 en 2
Stil Gebed
Bemoediging en Groet

Zingen (nog staande): Psalm 84: 3
Gebed van verootmoediging
Zingen: Psalm 32: 3
Woord van leven

Zingen: Psalm 32: 4
Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Prediker 11: 1 – 6     (Graag onderstaande vertaling aanhouden)
111Werp je brood uit op het water, want je zult het vinden na vele dagen. 2Verdeel het in zevenen, ja, in achten, want je weet niet, welk kwaad er op aarde zijn zal. 3Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde.  Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. 4Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. 5Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. 6Zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.
Zingen: ‘Wij mensen zijn slechts van voorbij’ (melodie: ‘O eeuwge Vader’; Oude Liedboek 467)

  
Wij mensen zijn slechts van voorbij.


Wij gaan en komen als ’t getij.


Een breekbaar schip in golf en wind,


waar is het dat het luwte vindt?


Wij bidden: God, die eeuwig zijt,


wees ons een haven in de tijd.


Wij mensen maken ons zo druk,


maar niets verzekert ons geluk.


Al laden wij de ruimen vol,


de zee blijft hoog, de golven hol.


Wij bidden: God, die eeuwig zijt,


wees ons een haven in de tijd.
   
Met U gaan wij, helpenderhand,


op weg naar het beloofde land.


Uw baken straalt in duisternis,


en maakt het reizen ons gewis.


Wij bidden: God, die eeuwig zijt,


wees ons een haven in de tijd.

Verkondiging    Tekst: Prediker 11: 1
Zingen: ‘Hoe groot zijt Gij’ (ELB 374)

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondring


de wereld zie die U hebt voortgebracht, 


het sterrenlicht, het rollen van de donder, 


heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

Refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:



Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 



Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:



Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 


Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 


tot in de dood gegaan is als een lam, 


sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 


en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Refrein: 


Als Christus komt met majesteit en luister, 


brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 


Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 


en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein: 

Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen slotlied (staande): NLB 905: 1, 3 en 4  ‘Wie zich door God alleen laat leiden’
Zegen
