
 

 

Liturgie zondag 18 februari 2018 

1e zondag van de 40 dagen tijd 

Thema : dorre liefde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt 
 

Organist: Cor van Kooten 
 

 
 



Welkom en mededelingen- ouderling van dienst 
 

Lied 91 a Wie in de schaduw Gods mag wonen: 1 en 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Lied 91a: 3  
 

Gebed voor de nood van de wereld 
 

Lied 547 Met de boom des levens: 2, 3, 4 en 5 
 

Kindermoment 
 
Zingen Ik zal er zijn voor jou   E.L 292 
 
1  
Ik zal er zijn voor jou  
zo heeft de Heer gezegd.  
Ik zal er zijn voor jou  
met vrede en met recht.  
 
2  
Ik zal er zijn voor jou  
met wijn, een stukje brood.  
Ik zal er zijn voor jou  
mijn liefde is zo groot.  
 
3  
Ik zal er zijn voor jou  
een schaduw aan je zij.  
Ik zal er zijn voor jou.  
Ik ben er altijd bij.  

 
4  
Ik zal er zijn voor jou  
Ik laat je niet alleen.  
Ik zal er zijn voor jou  
mijn licht straalt om je heen. 



 

 Gebed van de zondag 
 

inleiding thema 
 

Lezing: Marcus 1: 12-15 
 

Duel, Lied van Christus en de duivel- Stef Bos 
https://www.youtube.com/watch?v=eyVymEy1b7Y&index=7&list=
PL3WNJZtrcsw7b_uzZK74kxnP-tmqY7hjZ 
 
Overweging 
 

Lied 538 Een mens te zijn op aarde: 1, 2 en 4 
 

Gebeden 
 

collecte-kinderen terug 
 

Lied 422 Laat de woorden die we hoorden 
 

Zegen 
  
Amen (4 stemmig) 
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