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Woord van welkom door de ouderling van dienst 

Intochtslied: NLB 314: 1, 2 en 3 Here Jezus, om Uw woord 
  
Stil gebed 

Votum  Vg. Vrede zij u allen, de wereld zij vrede! 
A.  Wij roepen God aan, wie is God?  
Vg. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
A:  die trouw is tot in eeuwigheid, 
Vg  die de verdrukten recht verschaft, 
A:  die de hongerigen brood geeft, 
Vg. die de Geest zendt 
A:  en wij worden herschapen 

Groet  Vg. …in de Naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest.  
A:   Amen  

Inleiding 

Kyriegebed  

Glorialied: Psalm 146: 1 en 2 op de oude melodie 

Prijs den heer met blijde galmen       

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof       

‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen     

Vrolijk wijden aan Zijn lof.        

‘k Zal zo lang ik ’t licht geniet,       

Hem verhogen in mijn lied.  

Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 



DIENST van het WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

Eerste lezing:   Jesaja 61: 1 - 3 en 7b - 10a 
  

 Zingen:    NLB 438: 1 en 4 God lof nu is gekomen  
 

Tweede lezing: Mattheus 5: 1 – 12 
 

Zingen:  NLB 321: 1, 4, 5, 6 en 7 Niet als een storm 
 
Verkondiging 
 
Zingen:   NLB 1001: De wijze woorden en het groot vertoon  
 

DIENST van de GEBEDEN 

Pastorale mededelingen en gebedsintenties 

Gebeden, Stil gebed, Onze Vader 

 

Collecten 

Slotlied:  NLB 316: Het woord dat u ten leven riep 

 
ZENDING en ZEGEN 

Zingen:  NLB 415: Zegen ons Algoede 

Allen:  vierstemmig Amen 

 
 

 
 


