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Het leven is soms oneerlijk 
Het leven doet soms pijn 
Maar ons hart is gevuld  

Met herinneringen 
Met mooie dierbare momenten 
Soms groot, soms best wel klein



Muziek: ’Het het nog nooit zo donker west’, Ede Staal

Welkom

Bemoediging en groet

Zingen: ‘God heeft het eerste woord’ 
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Gebed

Herinneringen

Muziek: ‘Door de wind’, Sanne Hans

Lezing uit de Bijbel, uit Johannes 14

1Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en ver-
trouw op mij. 2In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar 
mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een 
plaats klaar te maken.



3En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik 
jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. 4En jullie weten langs welke weg ik 
zal gaan.’ 5Toen zei Tomas: ‘Maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe 
gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?’
6Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je 
kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. 7Als jullie mij kennen,  
zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie  
hebben hem gezien.’
…
27Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt 
maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de 
moed niet.

Zingen: ‘Abba Vader’ 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Overdenking



Zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’

1 Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

3 Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer laat mij lijdzaam wachten
tot dat het duister vliedt,
en ’t oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.

Dankgebed

Het blaadje voor de levensboom

Muziek: ‘Time to say goodbye’ Andrea Bocelli

Zegen

Orgelspel






