Liturgie zondag 8 februari

Welkom
Aanvangslied: Psalm 100 vers 1 en 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Vervolg aanvangslied: Psalm 100 vers 4

Over de dienst
Kyriegebed
Glorialied: Opwekking 267 Groot is de Heer

Gebed voor de opening van de Schrift
Moment voor de kinderen
Schriftlezing: Joh. 6:25 – 35 en 41 – 51  
Lied 945 als gedicht (graag de tekst op het scherm opnemen)
Overdenking
Na overdenking: muziek, gevolgd door lied 422
Na terugkomst van de kinderen: kinderlied: Onder, boven, voor en achter  https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0

Viering van het Heilig Avondmaal
Tafelgebed
Vg: Vrede met u allen	
G : VREDE OOK MET U
Vg: De harten omhoog	
G: WIJ HEFFEN DIE OP TOT DE HEER
Vg: Brengen wij dank... overal voor u gezongen wordt:

Lied 405: 4

Vg: Wij zegenen... om Mij te gedenken.

G:  ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD
     EN DRINKEN VAN DEZE BEKER
     GEDENKEN WIJ ZIJN DOOD,
     BELIJDEN WIJ ZIJN OPSTANDING,
    VIEREN WIJ ZIJN TOEKOMST

Vg: Gezegend zijt Gij, God, en gezegend wie komt in uw Naam
     en gezegend wie leeft in uw Geest.
     Daarom bidden wij:
G:  ZEGEN ONS MET UW GEEST
     DAT WIJ TOT ZEGEN ZIJN VOOR ELKAAR 
     EN VOOR IEDER DIE U AAN ONS TOEVERTROUWT. 
     AMEN.

We bidden het Onze Vader

Uitdelingswoorden

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we: lied 568a 

Dankgebed

Slotlied: 425
Zegen



