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THEMA: ‘RUWE STORMEN…’ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Intochtslied: ‘t Scheepke onder Jezus' hoede’  
https://www.youtube.com/watch?v=MMqlJLdnn4g 
 
 ’t Scheepke onder Jezus’ hoede,     
 met zijn kruisvlag hoog in top, 
 neemt als arke der verlossing 
 allen, die in nood zijn, op. 
 Al staat de zee ook hol en hoog 
 en zweept de storm ons voort, 
 wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
 en veilig strand voor ‘t oog. 
 
 Zon, bestraal het kleine scheepje, 
 winden, stuwt het zacht vooruit. 
 Golven, draagt het naar de verten, 
 waar Gods einder zich ontsluit. 
 Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’, 
 God houdt zich aan zijn woord. 
 Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord 
 en ‘t veilig strand voor oog 
 
Stil Gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op de dienst 
 
Luisteren: ‘Schuil maar veilig’  https://www.youtube.com/watch?v=VX_DUbTe19c 
 
Gebed ter verootmoediging 
 
Zingen: ‘k Ben een schip in de storm’ https://www.youtube.com/watch?v=fOdVXWCfx4w 
 
 ‘k Ben een schip in de storm, 
 dat de haven niet vindt. 
 Houd mij vast, houd mij vast, 
 spreek mij aan als uw kind. 
 
 Ik ben een vogel die vlucht, 
 voortgejaagd door de wind. 
 Houd mij vast, houd mij vast, 
 spreek mij aan als uw kind. 
 



  
 
 Als uw woord mij bereikt, 
 ik in U richting vind. 
 Houd mij vast, houd mij vast, 
 spreek mij aan als uw kind. 
 
 Dan zijn stormen gestild, 
 voorbij is vlucht en wind. 
 Houd mij vast, houd mij vast, 
 spreek mij aan als uw kind. 
 
Woord van Leven 
 
Zingen kinderlied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ https://www.youtube.com/watch?v=ZczALJnLqU8 
 
 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
 
   Je hoeft niet bang te zijn, 
 als oorlog komt of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom je leven zijn. 
 
   Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft, 
 als jij je ogen sluit. 
 
De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 5: 1      ‘De storm op het meer’ 
 
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen zijn discipelen: ‘Laten we 
het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, 
en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven 
beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een 
kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we 
vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 
‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 
‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door 
grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem 
gehoorzamen?’ Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 
 
Luisteren: ‘Geef de Heiland ’t roer in handen’ https://www.youtube.com/watch?v=e0f0JyZUauY 
 
 Geef de Heiland 't roer in handen, 
 van uw aardse levensschip; 
 Hij zal veilig u doen landen, 
 Hij kent elke rots en klip, 



  
 
 Zij uw scheepje groot of klein, 
 laat de Heiland stuurman zijn. (2x) 
 
 Hoe ook stormen mogen woeden, 
 laat het roer stil in Zijn hand; 
 Hij zal in 't gevaar behoeden, 
 Hij brengt veilig u aan land, 
 beeft g' ook al van angst en pijn 
 laat de Heiland stuurman zijn. (2x) 
 
 Veel gevaar bedreigt het leven, 
 maar het grootste is als 'k niet stil 
 alles aan Hem overgeven 
 en ook zelf nog sturen wil. 
 Daarom, Heiland, houd mij klein 
 en wil Gij maar stuurman zijn. (2) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Ruwe stormen mogen woeden’  https://www.youtube.com/watch?v=iFP-UJC2-fY 
 
 Ruwe stormen mogen woeden, 
 alles om mij heen zij nacht, 
 God, mijn God zal mij behoeden, 
 God houdt voor mijn heil de wacht. 
 Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
 zijne liefde blijft mij leiden: 
 door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
 voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 
Maar wat lot, 't zij dood of leven, 

 smaad of eerbetoon, mij wacht, 
 Jezus zal mij nooit begeven: 
 ben ik zwak, bij Hem is kracht. 
 Gunst van mensen, raad van vrinden, 
 bitt're haat van kwaadgezinden, 
 hoogte, diepte, vreugd of rouw, 
 niets ontrooft mij aan Gods trouw. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte(n) 
 
Zingen slotlied: ‘O eeuwge Vader sterk in macht’ Gez. 467: 1, 2 en 4 (Oude Liedboek) 
https://www.youtube.com/watch?v=cvqSDecXmBE  
 
 O eeuwge Vader, sterk in macht, 
     wiens arm betoomt der baren kracht, 
      die wijst de grondlooz' oceaan 
      de hem gestelde perken aan, 
      o wil verhoren onze beê 
      voor hen, die zijn in nood op zee ! 



 
 O Christus, wiens bestraffend woord 
      door wind en water werd gehoord, 
      die onder 't stormen rustig sliep 
      en wandeld' over 't schuimend diep, 
      o wil verhoren onze beê 
      voor hen, die zijn in nood op zee ! 
 
 O God, die ons behoeden wilt, 
      bescherm de broeders, wees hun schild 
      in storm en strijd, ga met ze mee 
      en red ze van 't geweld der zee, 
      dat land en water wijd en zijd 
      lofzingen uw barmhartigheid. 
 
Zegen 
 
 
 


