Doopdienst Biddinghuizen 19-11-2023

Welkom

Aanvangslied: Psalm 87

Bemoediging en groet

Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof dat ik nooit alleen ben
dat God altijd bij mij is en over mij waakt
als een Vader en een Moeder. 
Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om ook mij te vergeven,
om mij de kracht te geven het leven aan te kunnen.
Ik geloof dat de Geest van Christus
in mij leeft en werkt.
Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben:
dat om mij heen de grote gemeenschap
van de kerk is, waartoe ook ik wil behoren.
Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen,
dat er geen terugkeer meer mogelijk is.
Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,
dat God mij niet naar zich toe wil trekken.
Ik geloof dat God voor mij het leven wil,
en niet de dood,
de blijdschap en niet het verdriet.
Ik geloof dat Hij bij mij is,
vandaag, altijd en zelfs tot in eeuwigheid.
Amen

Antwoordlied: LB 675  Geest van hierboven 

Inleiding doop

Gebed

Binnenbrengen van Thijs tijdens lied: De Rivier (filmpje)
https://youtu.be/O6cIVFJZe-4?si=U62Qj9oNWWcFTkK9 

Doopvragen:
1. Wil je je kind ontvangen als een geschenk van God onze Vader, als een zegen in jullie huis en leven? 
2. Wil je als ouder Jezus volgen en je laten leiden door zijn Geest. Belijd je dat jij en je kind leven van Gods genade en vergeving, en dat de doop er een teken van is dat Hij ons als eerste heeft liefgehad? 
3. Wil je je kind voorgaan op de weg van het geloof, hem vertellen over Jezus Christus en hem vertrouwd maken met de Bijbel en zijn gemeente? 

Doop van Gijsbertus Peter Berthus – Thijs – van Bronswijk

Dooptekst: 1 Johannes 4 : 19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Vraag aan de gemeente: 
Wilt u Thijs ontvangen in uw midden 
en zijn ouders ondersteunen om hem in woord en daad 
voor te gaan in de weg van Jezus 
opdat hij ooit ook zijn doop zelf zal beamen?

Zegenlied: Opw. 710 (filmpje)
https://www.youtube.com/watch?v=gjqvLlSAWPg  
Doopkaars - blaadje aan de Levensboom 
Foto’s van Thijs

Gebed 

Kinderkerk - wegbrengen Thijs

Lezingen: 
Deut. 6 : 4 – 9
Markus 12 : 28 – 34

Zingen: LB 680 : 1, 2 en 4  Kom, heilige Geest

Verkondiging

Zingen: Opw. 687  Heer, wijs mij uw weg (filmpje)
https://www.youtube.com/watch?v=rYAOm670mp0 

Pastorale mededelingen
Gebeden

Gaven

Zingen: Opw. 44  Geprezen zij de Heer


Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 

refr.	Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
	zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
	Halleluja, geprezen zij het Lam,
	dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden, wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht!
refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
refrein

Zegen – gezongen Amen

U kunt de doopouders voorin de kerk feliciteren


