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Op 7 oktober in De Voorhof in Biddinghuizen

Voorganger: ds. Wim Terlouw
Organist:  Jan Korf



Binnengeleide bij orgelspel

Welkom

Kaarsen worden aangestoken door de kleinkinderen

Bemoediging en groet

Zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen

1 Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

2 Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van ’t gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gevlei der wereld,
vrij van verdriet en zorg.



Gebed

Herinneringen vanuit het gezin

Fotocollage – muziek: ‘Memory’ (André Rieu)

Lezingen uit de Bijbel: 

De trouwtekst (Heerjansdam, 29 april 1959)
1 Samuël 12 : 24 
Vreest slechts den HEERE, en dient Hem trouwelijk met uw ganse hart; want 
ziet, hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft.

Johannes 14 : 1-7
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor 
jullie gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: 
‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7Als jullie Mij kennen 
zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie 
hebben Hem zelf gezien.’

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 



Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom!

Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land.

Overdenking

Zingen: ‘Groot is uw trouw’

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein



Gedicht “Je bent niet weg” door Sanne 

Ze zeggen dat je weg bent, 
maar ik voel je nog dichtbij.
In de geur van verse bloemen,
in de lach die jouw humor bracht.

Ze zeggen dat de tijd heelt, 
maar de liefde blijft bestaan. 
In herinneringen die we koesteren, 
in alles wat jij hebt gedaan. 

Ze zeggen dat je rust hebt, 
en ik hoop dat het zo is. 
Dat je geborgen bent, 
en geen pijn meer kent, geen gemis. 

Ze zeggen dat je stil bent, 
maar ik hoor je stem nog vaak. 
In een lach die weerklinkt, 
in een woord dat je achterlaat. 

Je bent niet weg, 
je leeft in ons mee. 
In alles wat was, 
en in alles wat komt. 

Lieve oma, rust zacht. 

Dankgebed

Plaatsen van het blaadje met de naam aan de levensboom

Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein: 



Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
refrein

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
refrein

Zegen

Uitgeleide bij het lied ‘Ga met God en Hij zal met u zijn’

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.




