(@p veroel) onwldy voor voorbeden -boele in de lkerde de Voorhof
Dicldoyghuizene

“Spreid uw dragende vieugels onder ons uit,
Spreid uw warmende lichtglans over ons uit”

leder in zijn/haar eigen “kleur en vorm”, met de lichte ( gelukkige/blije) en
donkere (vervelende/verdrietige) momenten uit zijn/haar leven.

Meét de nodige scherpe kantjes waar zij ook ongetwijfeld in hun leven
tegenaan lopen...

Maar, gelukkig.....

Boven die zee van mensen mogen we ALTIID de liefde en genade van
onze God (duif) weten..........
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