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Welkom en mededelingen- ouderling van dienst 
 

Lied van de intocht 213: 1 en 4 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering zingen we: Word stil nu de Ene tot ons 
komt  
(T:Sytze de Vries, M: BE STILL) 

 

 

2. Word stil, nu de Ene ons omstraalt, ons koestert in zijn licht,  
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,  
van alle licht de bron, weldadig als de zon. 
Word stil, nu de Ene ons verschijnt, ons koestert in zijn licht. 
 
3. Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt,  
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt.  
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit. 
Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 
 

Kyriegebed afsluiten met Lied 937 



 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Projectlied 
 
Refrein:  
Wij bidden om een nieuw begin,  
een nieuw begin van leven.  
God, stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven.  
  
2 Hoog op een berg is de hemel dichtbij, 
open je ogen, dan ben jij erbij. 
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag 
dat je Gods glorie aanschouwen mag. 
  
Refrein:  
Wij bidden om een nieuw begin,  
een nieuw begin van leven.  
God, stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven. 
 
Kindermoment met filmpje 
 
Uitleg liturgisch bloemstuk 
 
Lezing: Exodus 34: 27 – 35 
 
Zingen: Psalm 27: 1 
 
Lezing: Lucas 9: 28 – 36 
 
Zingen: Lied 543: 1 en 3 
 
Preek 
 
Zingen: Lied 850 



 
Gebeden afgesloten met zingend Lied 1006 
 
Collecte – kinderen komen terug 
 
Slotlied 1005: 1 ,2 ,3 en 5 
 
Zegen 
 
Amenlied: refrein 1005 

 
 

 

 

 


