[bookmark: _Hlk112690501]Welkom (OVD), aanvangslied: lied 314, vers 1 en 2 
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Bemoediging en groet, drempelgebed 

Aanvangslied: lied 314, vers 3
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Over de dienst  

Gesprek met de kinderen, waarna zij naar de kinderkerk gaan

Kyriegebed

Lied: JDH.7 Als g' in nood gezeten
1 Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister volgt het morgenrood.
Als stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

2 God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen keert zijn goedheid weer.
Wie in 't verdriet nergens uitkomst ziet:
Groter dan de Helper is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele uit zonde en dood.

Gebed bij de opening van de Schrift
[bookmark: _Hlk179208664][bookmark: _Hlk80006959]
Over de bloemschikking

Eerste Schriftlezing: Genesis 3: 1 – 13 

Muziek

Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 1 – 11 

Lied: Lied van Christus en de Duivel (Stef Bos)
https://www.youtube.com/watch?v=USKNJu4poTs

Overdenking

Muzikaal intermezzo, lied: JDH.205 Rijst op, rijst op voor Jezus
1 Rijst op, rijst op voor Jezus, Gij helden van het kruis!
Verhoog zijn krijgsbanieren, te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d’overwinning, Leidt Jezus keer op keer,
Tot ied’re vijand valle, Voor zijne voeten neer.

2 Rijst op, rijst op voor Jezus, nu 't krijgsgeschal gehoord!
Begeeft u in het strijdperk, ziet Jezus leidt u voort.
Gij strijders zijt dan moedig, weerstaat de boze macht;
hij kan niet overwinnen, want Jezus geeft u kracht.

3 Rijst op, rijst op voor Jezus, steun op zijn kracht alleen:
uw eigen arm is macht'loos, hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting, en waakt en bidt en strijdt;
roept plicht u in gevaren, gehoorzaamt t'allen tijd.

4 Rijst op, rijst op voor Jezus, de strijd is kort van duur;
na al het krijgsgekletter, komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen, geeft Hij de zegekroon;
zij zullen met Hem heersen voor eeuwig in zijn troon.

Kinderen komen terug, projectlied (melodie: lied 311)

Pastorale mededelingen

[bookmark: _Hlk80007046]Gebeden 

Collecte

Slotlied: lied 415
1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Zegen

