Margriet,

Als eerste mag ik jou namens alle gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente in Biddinghuizen toespreken.

7 jaren geleden, zondag 3 juli 2016, ben je bevestigd als nieuwe
dominee in Biddinghuizen. Alleen dat was niet op deze plek.

Wel heb je de kennismaking met onze gemeente Biddinghuizen in deze
zaal gedaan, alleen zag het er toen echt heel anders uit.

Jouw bevestiging was nog in de, zoals ik zal zeggen, “oude” kerkzaal,
maar wel in De Voorhof, want ook dit heet De Voorhof.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd zowel op kerkelijk gebied in
Biddinghuizen als voor jou privé.

Eerst kerkelijk.

Vele diensten heb je mogen voorgaan, doop, belijdenis diensten en
heel veel speciale diensten.

Veel activiteiten heb je mede georganiseerd, vooral voor onze jeugd en
jongeren.

Wat een hele sterke kant van jou is, dat je zo snel alle namen kent,
daarmee bereik je iedereen ook het beste.

En de hele verbouwing en alles wat erbij kwam kijken, nu was je daar,
misschien wel gelukkig, niet actief bij betrokken, maar je kon er niet om
heen.

En toen kwam ook corona.

Niet meer kerken, online kerken eerst vanuit de lege kerkzaal, wel met
foto’s van gemeenteleden op de stoelen.

Daarna vanuit de centrale ruimte van het ECB, want deze kerkzaal was
nog niet klaar. En dit alles met hulp van materiaal van Jan Klopman, die
ook veel uitzendingen samen met jou, heeft geholpen om het goed te
krijgen.



Kerkdiensten van buiten, ergens in de mooie omgeving van
Biddinghuizen en ga zo maar door.

Toen deze mooie kerkzaal klaar was met het supersonische camera en
geluid werden er vanaf deze plaats de diensten gehouden.

Maar wat was het raar en lastig om met 4 mensen of 45 mensen een
dienst te houden. En dan niet mogen zingen.

En ja, ook in Biddinghuizen ontkwamen we niet aan de ernst van de
gevolgen van corona, dat is bij veel mensen geen leuke tijd geweest.
Van jou werd er als voorganger extra veel gevraagd en dat allemaal op
de 1.5 meter afstand.

Gelukkig is corona achter ons en mogen we weer volop vieren met veel
mensen en ook weer volop zingen.

Want dat kunnen we, dat hoorde ik laatst nog van onze nieuwe organist
Jan Gooijer, die ons ook vanmorgen begeleid.

Biddinghuizen kan zingen uit volle borst!

Naast de vieringen was je ook druk met pastoraat, jeugdwerk en vele
andere zaken organiseren en leiden.

Eigenlijk teveel om op te noemen want dan sta ik hier over 1 uur nog
en dat wil ik niet.

Margriet privé kwam je hier single, nou... met een konijn, en je gaat nu
weg als getrouwde vrouw met een schat van een zoon.

Dat had je 7 jaar geleden ook niet gedacht dat je hier in Biddinghuizen
de liefde vond.

Ik mocht bij jullie huwelijk ouderling van dienst zijn, dat vind ik nog
steeds een hele eer, want wie kan dat ook zeggen?



Margriet als laatste iets over het getal 7.

Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal.

En je komt het getal op allerlei plekken tegen.

De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad Rome is
gebouwd op zeven heuvels en als je de twee tegenover elkaar liggende
vlakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven
uit.

Maar zeven is ook een van de bekendste Bijbelse getallen.

Maar wat is dan het bijzondere van zeven?

Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid.
Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of
juist niet erger.

Margriet, na 7 jaar, compleet dus, ga je een andere uitdaging aan.

Je wordt docent, het mooie woord voor juf, aan Windesheim.

Namens onze hele Gemeente mag ik dan officieel zeggen:

Shalom, het ga je goed, samen met Robert, Jelle en iedereen die je lief
is, en ga gedragen door Gods onmisbare Zegen je nieuwe weg in.

Dankjewel voor deze 7 mooie complete jaren.



