Zondag 7 december 2025 – De Voorhof Biddinghuizen -Tweede Advent 

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter uit Nijkerk
       A   OPGANG EN INTREDE

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)
Aanvangslied: ‘Om licht te zien zijn wij gekomen’ Geroepen om te Zingen 125: 1 en 2 
1. Om licht te zien zijn wij gekomen, 

een krans van mensen wereldwijd 

die waakzaam van de vrede dromen 

en werken aan gerechtigheid. 

Ontsteek het vuur opdat wij horen 

het lied dat zingt in alleman 

tot nieuwe mensen zijn geboren: 

vrienden met vrede hand in hand. 

2. Om licht te zijn voor alle landen, 

een gloed die warmte geeft en hoop, 

een bron van brood in alle handen: 

de hemel houden wij ten doop. 

Kom aan het licht, kom weer tot wereld, 

neem wanhoop weg en duisternis, 

laat zonder last van leugens leven 

het mensenkind dat toekomst is. 

Stil gebed, votum en groet 
Lied:
We luisteren en zingen mee met ‘Verwachten’ van Sela (Opwekking 780 - Verwachten | Sela - YouTube) 

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord (2x)

Refrein: Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord (2x)

Refrein: Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.

op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar de morgen (2x)

Refrein: Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Gebed 
 
     B   DIENST VAN HET WOORD     

Aansteken van de adventskaars en voorlezen van een lied
Adventsproject met de kinderen 
‘De geluksbezorger’

Zingen van het projectlied: 
(melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’) 

Hoe kunnen mensen stralen? 

Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 

dat God dichtbij zal zijn.

Tweede Advent: 

De koning van de vrede 

is eerlijk, wijs en goed. 

Hij laat de wereld weten 

wat God voor mensen doet.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 
Jesaja 40: 1 – 11  (door de lector) 
Zingen: 

‘Een schoot van ontferming is onze God’ NLB 158b (2x) 
Schriftlezing: 
Johannes 1: 19 – 28  (door de lector) 
Zingen:

‘Verwacht de komst des Heren’ NLB 439: 1 en 2

Overweging 
Zingen: 

‘Wij wachten op de koning’ NLB 461
C
DIENST VAN DE TAFEL

Pastorale mededelingen en wekelijkse bloemengroet 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het ‘Onze Vader’

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Viering Maaltijd van de Heer:  
Nodiging  
Tafelgebed, met daarin ‘Heilig, heilig, heilig’ NLB 985: 1 


Delen van brood en wijn, ondertussen zingen we liederen: 



- ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’ ELB 295  

- ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ NLB 377: 1, 4, 5, 6 en 7   


- ‘De Heer is mijn herder’ Psalm 23b: 1 en 4   



- ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ Hemelhoog 436 (2x) 



-  ‘Ik zal er zijn’ van Sela  


Dankgebed 

D
DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG
Collectemoment

Onder het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de crèche gehaald. 
Slotlied [staand] : 
‘O kom, o kom, Immanuël’ Hemelhoog 145: 1, 3 en 5   
Zegen gevolgd door gezongen “Amen”
